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De koe sprong over de maan

De koe gaf een groot feest.

Alle dieren aten om ter meest.

De koe wou maar één cadeau.

Geen boek en geen domino.

Hij wou alleen een gigantische stok.
Het was exact 12 uur op de klok.
De koe stond boven op de heuvel
en tussen al dat gekeuvel

nam hij een aanloop en sprong!
Tussen de sterren zweefde hij
Over de maan sprong hij

recht tegen de zon!

Alle dieren zuchten: “Er is er maar één die dat kon.”

Michaél Liekens, 12 jaar
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